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2024-2025                                                                     23-08-2024 
 
Ontwikkeling van aanpak voor tuin rondom de Cunerakerk. Een 
werkgroep vanuit de Cunerakerk en omliggende buurt werkt aan een 
plan voor de aanleg van een tuin rondom de Cunerakerk. Het plan heeft  
tot doel om aanzienlijk deel van de bestrating plaats te laten maken 
voor bomen en planten en bevat nog meer aantrekkelijke elementen. In 
de loop van het jaar zal nadere informatie over het plan worden 
verstrekt en zullen – bij instemming – vervolgstappen worden gezet, 
zoals het vinden van financiering.  
Datum/plaats:  Jaarrond, Cunerakerk  

Informatie: Rien van Harten, harten657@gmail.com 

Afronden Ontmoetingstuin 

De laatste fase van vernieuwen van de tuin aan de westzijde is in 

uitvoering: berging, inrichting plein met o.m. meubels, laatste aanplant, 

e.d. We bedanken de tuinploeg op 12 oktober en dragen het verhaal uit 

tijdens de oogstdankdienst op 20 oktober.  

 

Bedanken tuinploeg   

Datum/plaats:  12 oktober (vanaf 15.30 uur) feestelijke moment voor  

                             tuinploeg en tuinbouwers en hun partners 

Informatie: Roelof de Jong, rtdejong@planet.nl  

Vieren in de Michazondag  

De Micha Zondag gaat over het onrecht dat te vaak buiten ons 

gezichtsveld blijft. De centrale vraag is: ‘Zien we het wel?’ Het betekent 

ook recht doen aan alles wat leeft met daarbij de vraag: Hoe kan ik tot 

zegen zijn voor alles wat leeft? Is dit (ook) in de ppt “Lustrum GK” te 

herkennen? Na afloop van de viering laten we de ppt zien.   

 

Datum/plaats:  20 oktober, viering in de Ontmoetingskerk 
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Landbouw en natuur, een drieluik over grondgebruik.  

Deel 1: Grondgebruik vroeger en nu en hoe grote verschillen zo zijn 

gegroeid.  

Grond was tot 1880 een gezamenlijke bron voor natuur en landbouw. 

Vanaf de jaren rond 1880 tot nu is het gebruik voor landbouw en natuur 

echter uitéén gaan lopen. Dat levert nu tussen partijen spanning en 

onbegrip op. Dat gaat elkaar niet helpen. Beter wederzijds begrip start 

met kennis over hoe in de loop van de geschiedenis deze ontwikkelingen 

te duiden zijn. Roelof laat met de pet op van boerenzoon/docent 

veehouderij en de pet van natuurliefhebber zien wat er speelt, met als 

doel meer wederzijds begrip. Na afloop is er gelegenheid tot gesprek.  

Datum/plaats:  ma 25 november, 20.00 uur, Ontmoetingskerk 

Inleider:  Roelof de Jong 

Aanmelden:  Zie onderweg en zondagsbrief 

 

Bespreking van het boek “Eenvoudig leven” van Sam Janse e.a.  

Als eerste generatie in de geschiedenis weten we dat we hard op weg 

zijn om de aarde onleefbaar te maken. Ook christenen kunnen zich niet 

aan deze ontwikkeling onttrekken. Wat zegt de Bijbel  hierover? Of 

scherper nog: heeft de Bijbel daar wel iets over te zeggen?  

Onze Groene Kerk-werkgroep Consumptie en Eerlijke handel organiseert 

voor dit seizoen een aantal gespreksavonden over dit onderwerp. 

Leidraad voor deze gespreksavonden is het boekje: “Eenvoudig leven, 

Bijbelstudies voor het goede leven“ van Sam Janse e.a.. 

Datum/plaats:  wordt bekend gemaakt via Onderweg en zondagsbrief.                           

Inleider:  Ds. Cees Fieren 

Aanmelden:  Zie onderweg en zondagsbrief 

 

                                                                                                                                                              

 



 

Landbouw en natuur, een drieluik over grondgebruik.  

Deel 2: Grondgebruik in het Binnenveld, dilemma's uit de praktijk. 

Ook in het Binnenveld is er de uitdaging om landbouw en natuur op een 
goede manier te verbinden. De  GebiedsCoöperatie Het Binnenveld, 
waar 70 agrarische ondernemers lid van zijn, hebben een transitieplan 
voor de landbouw gemaakt met daarbij ook een gebiedsnatuurplan. 
Dhr. Siem Korver, voorzitter van de GebiedsCoöperatie, geeft  uitleg 
over dit plan en vertelt over waar de initiatiefnemers in de praktijk 
tegen aan lopen en wat dit betekent voor betrokken ondernemers en de 
kansen voor een verdere verduurzaming van de landbouw in het gebied.  
Datum/plaats:  ma 13 januari, 20.00 uur, Ontmoetingskerk 

Inleider:  Siem Korver, em. Hoogleraar Mondiale  

                             Voedseleconomie UvT  

Aanmelden:       Zie onderweg en zondagsbrief 

 

Landbouw en natuur, een drieluik over grondgebruik.  

Deel 3: Omgang met grond, een bijbelse verkenning. 

Grond is de titel van het thema nummer 1 (april 2024) van het magazine 

van de Protestantse Theologische Universiteit. Artikelen gaan uiteraard 

over grond en hoe wij die bewonen, bewerken en verzorgen. Het gaat 

over vragen als: ‘Hoe ga je als gelovig mens met grond om? Grond 

verbindt. Niemand heeft een hekel aan grond. We zijn verbonden met 

de grond, ook heel praktisch via bacteriën in ons lichaam.  Grond is 

daarmee een lens voor hoe we omgaan met de aarde.  

We hebben dhr. Jan van der Stoep bereid gevonden deze bijbelse 

verkenning in te leiden en met ons verder te ontdekken.  

 

Datum/plaats:      ma 24 maart, 20 uur Ontmoetingskerk 

Inleider:                 Jan van der Stoep hoogleraar Christelijke Filosofie  

                                verbonden aan de WUR en de PThU 

Tijdschrift PThU : thema grond, verkrijgbaar bij Roelof   

Aanmelden:     Ja, zie onderweg/zondagsbrief/regiokrant  



 

 

Burendag  

In optie is het plan voor een tuindag met de buren uit de omliggende 

straten.  Dit in samenwerking met de werkgroep open kerk.  

Datum/plaats  : in optie;  za 10 mei   

 

Bezoek uit de regio midden Betuwe.  

Activiteit van de Regionale werkgroep VIS (Verdiepen – Inspireren 

– Samenkomen) 

Zes kerken uit de plaatsen Zetten, Hemmen, Heteren, Driel en 

Kesteren komen voor een inspirerende bijeenkomst bij ons op 

bezoek. Ook mensen van de PGR zijn welkom.   
Iedereen die kennis wil maken met de Groene Kerk is welkom!  

 

Datum/plaats:  za 7 juni, 20 uur, Ontmoetingskerk 

Begeleiding:     Dianne van Wijk en Roelof de Jong e.a.    

 

 

Natuurwandeltocht  

We maken een natuurwandeltocht door de Palmerswaard (of Blauwe 

Kamer) en krijgen uitleg over de planten en hun Bijbelse betekenis.  

 

Datum/plaats:  do 10 juli, 9.30 u, vertrek met de fiets, vanaf 

Ontmoetingskerk 

Inleider:              Roelof de Jong         

Aanmelden:  rtdejong@planet.nl 

 

mailto:rtdejong@planet.nl

