
Even voorstellen 
 
Rudolf van Tilborg, een van de organisten van de Ontmoetingskerk. 
Als jongetje van een jaar of 8 begonnen bij mij de orgel lessen. In veel 
gereformeerde gezinnen indertijd heel gebruikelijk. 
Vanaf mij 14E jaar begeleid ik de gemeentezang tijdens de Vieringen. 
Dienend aan de gemeente en tot lof van God. 
Altijd weer een feest om te mogen doen. 
Blij ben ik met de liturgische keuzes die gemaakt worden in de Ontmoetingskerk 
waardoor een gevarieerdheid ontstaat die de veelkleurigheid van onze gemeente 
onderstreept. 
 
Een van de mooie dingen om dit te mogen doen in de ontmoetingskerk is de 
samenwerking met de vele muzikale talenten die onze gemeente rijk is. 
In de gemeente bestaat veel waardering voor de muzikale ondersteuning. Dit 
stimuleert en maakt enthousiast. 
Op deze manier houden we met elkaar “ De Lofzang Gaande” 
 

 


